
Maandag 

Vandaag zijn onze plannen echt gedwarsboomd door het weer: de schoolbussen rijden niet, de 

parkeerplaatsen bij de universiteit zijn nog te glad, daardoor zijn alle scholen en de universiteit 

gesloten. Dat betekent dat we creatief moesten worden. Gelukkig schoot de general manager van 

het hotel ons te hulp en konden we onze bijeenkomst in het hotel houden. 

We hebben de ochtend besteed met praten over plannen voor een kunstcommissie op school. Wat 

zijn de taken en wie zal erin plaatsnemen? De leerlingen hebben hier duidelijke ideeën over, dus die 

commissie gaat er komen! 

’s Middags was Steve Joordans onze gast om meer te vertellen over zijn project op de universiteit 

waar hij onderzoekt hoe we leerlingen zelf leiderschap kunnen geven in hun leerproces, wat hebben 

ze nodig en wat kun je als docent bijdragen aan het proces. Tevens een plan gemaakt voor het 

product dat de leerlingen (Canadese en Nederlandse) zullen gaan maken. Dit was een moeizaam 

proces en de jetlag was kicking in.  

Het weer was inmiddels verbeterd dus na het middag programma kwamen de Canadese gastouders. 

Nu kon iedereen eindelijk live kennismaken met hun billet. (de Canadese leerling waarbij ze logeren) 

Eigenlijk had iedereen al via social media met elkaar gesproken maar nu kon er eindelijk gehugd 

worden! Met een gerust hart hebben we Maud en Gwen met de gezinnen meegegeven. Dat komt 

goed!  

We verblijven in een prima hotel waarvan de omgeving gisteren al door Rogier is beschreven. Niet 

echt heel inspirerend. Vandaag hebben we voor het eten even een wandeling gemaakt langs alle 

bedrijven. We hadden zo’n behoefte aan beweging en frisse lucht dat we de omgeving getrotseerd 

hebben. Op de parkeerplaatsen is al de sneeuw weggeschoven tot grote bergen. Rogier beklom er 

een alsof het Mount Everest was. 

 


